Lyrics ‘De Nacht van je Dromen’

Als ik jou zie, word ik betoverd

Ik voel me goed, een warme gloed, het lijkt wel zomer
Die zwoele blik, in jouw ogen

En je hebt me in je macht, ik ben veroverd

Dans met ons mee, op de beat, heel de nacht (eyoh)
Ben je klaar voor ‘t plezier dat op ons wacht (eyoh)
We leven nu, denk dus niet aan wat nog moet komen
Kom met ons mee en jij beleeft de nacht van je dromen

Shalalalalala, Shalalalalala, Woh, Woh, Woh, Shalalalalala
Shalalalalala, Shalalalalala, Woh, Woh, Woh, Shalalalalala

Ik neem je mee, naar verre landen

Zon en zee, een blauwe zee en mooie stranden

Het licht gedimd, een glas champagne

‘k ben in the mood, ik voel me goed, zeg me dan, wil je

Dans met me mee, op de beat, kus me zacht (eyoh)
Have some fun, ik wil jou, heel de nacht (eyoh)

We leven nu, denk dus niet aan wat nog moet komen
Kom met me mee en jij beleeft de nacht van je dromen
Ja jij beleeft de nacht van je dromen

Shalalalalala, Shalalalalala, Woh, Woh, Woh, Shalalalalala Shalalalalala,
Shalalalalala,

Shalalalalala, Shalalalalala...

Woh, Woh, Woh, Shalalalalala

Common Sing it

Shalalalalala, Shalalalalala, Woh, Woh, Woh, Shalalalalala



